
 
 

 
Geloofsbelijdenis Buurtkerk Wassenaar   

Introductie 
Deze geloofsbelijdenis dient als een bewijs van de kernovertuigingen van de Buurtkerk 
Wassenaar. Het schetst fundamentele Bijbelse waarheden en biedt duidelijkheid en 
begeleiding voor een leven dat in overeenstemming is met deze principes. Dit document 
beschrijft ons geloof in het goddelijke – God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – en 
wat het persoonlijke betekent om dit geloof na te leven. 

 

Geloof in het goddelijke 
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde en in Jezus 
Christus Zijn Zoon, die door de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria. 

Die is gekruisigd, gestorven en begraven en op de derde dag is opgestaan uit de dood. 

Ik geloof dat Jezus naar de hemel is gegaan en zit aan rechterhand van God Zijn Vader en 
dat Hij zal komen om te oordelen de levende en de dode mensen. 

Ik geloof in de Heilige Geest. 

Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van gelovigen. 

Ik geloof in vergeving van zonden door Jezus. 

Ik geloof in de opstanding van het lichaam. 

Ik geloof in eeuwig leven. 
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Het geloof naleven 
Dit betekent voor ons persoonlijk dat: 

• Ik ben niet wat ik doe; 
• Ik ben niet wat ik heb; 
• Ik ben niet wat mensen over mij zeggen; 
• Ik ben Gods geliefde kind; 
• Dat is wie ik ben; 
• Niemand kan dat van me afnemen; 
• Ik hoef me geen zorgen te maken; 
• Ik hoef me niet te haasten; 
• Ik kan Jezus vertrouwen; 
• En Zijn liefde met de wereld delen. 

 


